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Een hart dat volkomen naar God uitgaat...”?

Beste vrienden,

In mijn vorige onderwijsbrief heb ik laten zien dat natuurlijke vrees, demonische
angst, religieuze angst en vrees voor mensen niets te maken hebben met de vreze
des Heren. We zullen nu overdenken wat de vreze des Heren dan wel is. Je kunt
de vreze des Heren op verschillende manieren beschrijven en we zullen kijken
naar enkele definities die de bijbel geeft. Kort geformuleerd zou je kunnen zeg-
gen: de vreze des Heren is: de Heer tot jouw persoonlijke God maken. Het is een
houding van eerbied, volledige toewijding en onderwerping aan God.

In Psalmen en Spreuken leren we twee belangrijke dingen over de vreze des
Heren: Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vreze des Heren leren.(1)

Merk op: de vreze des Heren moet worden aangeleerd. Ik geloof dat het de
Heilige Geest is die door deze Psalm spreekt, en zegt: , Laat Mij je de vreze des
Heren leren.”

...dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden, zij zullen Mij zoeken, maar
niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben
verkozen...(2)

Ik wil benadrukken dat je voor de vreze des Heren in je leven moet kiezen. Als je
dat niet doet, dan zal er een tijd komen dat God je niet antwoordt wanneer je
bidt, dat je Hem niet vindt als je Hem zoekt.

We zullen nu een aantal bijbelverzen bekijken die ons vertellen over de karakter-
eigenschappen van de vreze des Heren.

Spreuken 1:7, 9:10, 15:33, Psalm 111:10 en Job 28:28 leggen allemaal een verband
tussen de vreze des Heren en wijsheid en kennis. Zie, de vreze des Heren - dat is
wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht. (3) Dus de vreze des Heren maakt ons
wijs en verlicht ons verstand, ons denken.

De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig. (4) De vreze des Heren verdwijnt
nooit, ze duurt voor eeuwig. Ze is rein en bewaart je in zuiverheid.



Als je
een lang,
gelukkig
leven wilt,

vrees de

Heer.

De vreze des Heren vermeerdert de dagen, maar de jaren der goddelozen worden verkort.(5)
Dit vers is heel duidelijk: als je een lang, gelukkig leven wilt, vrees de Heer.

Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des Heren wijkt men
van het kwaad. (6) Als je de Heer vreest, wijk je van het kwade. Je zult er verre van
blijven.

In de vreze des Heren ligt sterke gerustheid (zoals ik al eerder zei in verband met vrees
voor mensen: als je de Heer vreest, is er niets anders meer om te vrezen.), zelfs voor
zijn zonen is er een schuilplaats (aan de schuilplaats is een voorwaarde verbonden:
God beschermt wie Hem vreest). De vreze des Heren is een bron des levens, om de strik-
ken des doods te ontwijken. (7) Hier staan vier zegeningen: sterke gerustheid (KJV:
diepe zekerheid of vertrouwen), een schuilplaats, een bron (KJV:fontein!) van leven
en redding uit de strikken des doods.

Het loon van ootmoed -vreze des Heren - is rijkdom, eer en leven. (8) Nog eens drie
zegeningen!

Tot slot denk ik dat in de bijbel geen grotere beloften te vinden zijn dan die uit
Spreuken 19:23: De vreze des heren is ten leven; men overnacht verzadigd, door het
kwaad niet bezocht. Ik weet niet wat men zich nog meer zou kunnen wensen dan
verzadigd (volkomen tevreden) te overnachten en door het kwaad niet bezocht te
worden!

Leven in de vreze des Heren

De bijbel geeft aan dat de vreze des Heren onmisbaar is voor mensen in een autori-
teits-positie: Isra¢ls God spreekt...een rechtvaardig heerser over de mensen is iemand die
heerst in de vreze Gods. (9)

Er zijn twee vereisten voor geestelijk leiderschap. De eerste is liefde voor de Heer
en de tweede is vrees voor de Heer. Toen Jezus Petrus vroeg een herder te zijn voor
Zijn schapen, vroeg Hij: Hou je van Mij? (Joh.21:15-19) Hij vroeg het drie keer! Toen
zei Hij: Als je van Mij houdt, geef Mijn schapen te eten. Liefde voor de Heer en voor
Zijn volk zijn nodig. Maar als je een bediening hebt die alleen gebaseerd is op lief-
de voor mensen, zul je uiteindelijk te maken krijgen met iemand die je zo op de
proef stelt, dat je liefde zal bekoelen. Alleen de liefde voor de Heer maakt dat je in
een dergelijke situatie trouw kunt blijven.

Bovendien zul je, als liefde voor mensen je bediening motiveert, uiteindelijk in de
verleiding komen om de wil van mensen te doen in plaats van de wil van God. Op
dit punt is er een groot verschil tussen de herder en de huurling. De huurling geeft
de mensen wat ze vragen, maar de herder geeft hun wat God zegt hen te geven.
Alleen de vrees voor de Heer stelt je in staat om zo te handelen!

Laten we de vrees voor de Heer in het leven en de bediening van Jezus eens bekij-
ken. Jesaja 11:1-2 zegt over Jezus: En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai en
een scheut it zijn wortelen zal vrucht dragen. En op Hem zal de Geest des Heren rusten,
de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en
vreze des Heren. Het belangrijkste aspect van de Heilige Geest is de Geest van de










