
Project Septuaginta (LXX) 

In oktober lanceerden we vanuit DPM Nederland 
Project Septuaginta (LXX). Het doel: Dereks 70 
belangrijkste video’s ondertitelen en aanbieden op 
platformen zoals YouTube. 

YouTube is na Google de website die wereldwijd het 
meest wordt bezocht. Het platform biedt daarom 
prachtige kansen om zoekers te bereiken. Alleen al 
op twee van onze grootste YouTube kanalen worden 
Dereks video’s maandelijks zo’n 4 miljoen keer bekeken, 
oftewel zo’n 50 miljoen keer per jaar. De meeste 
kijkers komen uit Engelstalige landen en de vraag naar 
ondertiteling in andere talen wordt steeds dringender. 
Ondertiteling helpt niet-Engelse kijkers, maar ook 
doven en slechthorenden, om het onderwijs beter te 
begrijpen. Bovendien helpt de ondertiteling YouTube 
om te bepalen waar de video over gaat, zodat Dereks 
video’s beter worden gevonden in zoekopdrachten. 

Vanwaar de naam van het project? Tussen de 3e en 2e 

eeuw voor Christus werkte een groep rabbijnen aan 
de Griekse vertaling van het Oude Testament. Deze 
vertaling kreeg de naam Septuaginta (het Griekse 
woord voor ‘70’), gebaseerd op de legende dat 70 
vertalers samenwerkten om Gods Woord beschikbaar 
te maken voor de hele toenmalige wereld. Met ons 
Project Septuaginta willen we de wereld van de 21e 
eeuw bereiken! 

Ook nu zijn vele vertalers betrokken, ook in het 
Hebreeuws en Arabisch. In Israël werken we samen 
met een Nederlander die al het grootste deel van zijn 
leven in het land woont en die de taal vloeiend spreekt. 

Project Septuaginta zal zo’n 5 tot 6 jaar in beslag 
nemen, maar in januari van dit jaar werd de 
Hebreeuwse ondertiteling van de eerste 30 video’s 
afgerond. Nu kan het Joodse volk Dereks preken in hun 
eigen taal volgen… en er komt nog meer!

Goed nieuws voor 
Gods oogappel 

Investeer in mensen Israël - mei 2023

Beste vriend, vriendin,

Dit jaar, in mei 2023, viert Israël haar 75-jarig bestaan. En dat is een wonder van God! Sinds de val van Jeruzalem 
in 70 na Christus leek Israël te zijn verdwenen. Buitenlandse overheersers regeerden over het grondgebied dat 
de Heer aan zijn volk had toebedeeld. Het Joodse volk leek volledig te zijn opgegaan in de overige volken. Tot in 
1948! Toen werd, na alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, de moderne staat Israël opgericht.  

Derek Prince was overtuigd van Israëls unieke rol in Gods verlossingsplan voor de wereld. In zijn boek Beloofd 
Land zegt hij: “Pas wanneer Israël haar volle erfenis binnengaat, zullen ook de andere volken de zegen kunnen 
ontvangen die God voor hen heeft klaarliggen. Stel dat ik een vest aantrek, maar per ongeluk de bovenste 
knoop in het tweede knoopsgat vastmaak. Wat krijg ik dan? Eén en al problemen! Elke volgende knoop komt 
verkeerd terecht. En zo, als Israël niet in het juiste ‘knoopsgat’ zit, zal het ook mis gaan met alle andere volken. 
Als we Gods plan voor Israël serieus nemen, kunnen we ons niet afzijdig houden en zeggen: ,,Wij hebben niets 
te maken met wat er met Israël gebeurt.” Het welzijn van alle naties staat op het spel.” 

Binnen Derek Prince Ministries heeft het zendingswerk in Israël daarom een speciale plek. In deze nieuwsbrief 
vertellen we je graag over een aantal mooie ontwikkelingen en nieuwe projecten. 



Nieuw Partnerschap 
Derek Prince Ministries  

en Christian Friends of Israël 
In de zomer van 2022 kwam een nieuwe, veelbelovende samenwerking tot stand: DPM en 
Christian Friends of Israël (CFI) bundelden hun krachten om samen het Lichaam van Christus in 
Israël te bereiken met Dereks Bijbelonderwijs. Vanwege hun persoonlijke vriendschap met Derek 
Prince wil CFI graag helpen om de materialen te verspreiden.

In januari 2023 kwamen Rudy 
en Sharon Friesen (foto boven) 
het team van  CFI – Jeruzalem 
versterken. Zij geven leiding aan 
een tak van werk met de naam 
First Fruits (‘eerstelingen’). Hierover  
zeggen ze: 

“Onze opdracht is om gelovigen 
in de Messias in dit land op een 
praktische manier te dienen - 
financieel, geestelijk en materieel. 
CFI – Jeruzalem werkt samen 
met DPM om het Bijbelonderwijs 
van Derek Prince te verspreiden. 
Waar we ook komen, en wie we 
ook ontmoeten in gemeentes of 
messiaanse gemeenschappen, we 
zoeken altijd naar mogelijkheden 
om zijn materialen te delen. 

Dat doen we in meerdere talen, 
niet alleen in het Hebreeuws en 
Engels. We kregen kort geleden 
bijvoorbeeld ook ingang in een 
Spaanse gemeente! Dankzij het 
wereldwijde zendingswerk van

DPM konden we hen dienen met 
Spaanstalig materiaal van Derek 
Prince. 

We geloven dat 2023 een jaar vol 
nieuwe mogelijkheden zal zijn om 

Derek Prince was een echte vriend van Christian Friends of Israël (CFI). 
Door de jaren heen was hij niet alleen een gewaardeerde adviseur, maar 
sprak hij ook meermaals op onze conferenties in Jeruzalem. 

Ik was bij hun ziekbed, zowel bij Derek als Ruth, en ik nam Derek 
geregeld mee naar het ziekenhuis voordat Ruth overleed. Voordat 
Derek zelf naar de Heer ging, zei hij: “Ik wil graag dat je informatie over 
CFI stuurt aan mijn medewerkers, zodat ze weten wat we er in dit land 
gedaan wordt om het Joodse volk te bereiken.” Derek zei altijd dat er bij 
God geen toeval bestaat, en zo dacht hij ook over onze samenwerking. 
Dankjulliewel hiervoor DPM.
Sharon Sanders,  
mede-oprichter CFI 

In het dagelijks leven in Israël hoor je op vele plekken Russisch spreken. En dat is niet 
verwonderlijk, want momenteel spreken zo’n 1.300.000 mensen in Israël Russisch, oftewel zo’n 
15% van de totale bevolking! Het zijn vooral immigranten vanuit de voormalige Sovjetlanden  die 
de taal spreken. Russisch is daarmee na Hebreeuws en Arabisch de derde taal in Israël.

Wereldwijd is Israël, na Duitsland 
en de Verenigde Staten, nummer 
drie op de lijst van landen waar 
het meeste Russisch wordt 
gesproken, buiten Rusland zelf. In 
1999 woonden er ongveer 5.000 
christenen in heel Israël. Vandaag 
de dag telt alleen al het aantal 
Russische gemeenten in Israël 
zo’n 5.000 gelovigen! Ook het 
aantal plaatselijke bedieningen 
en zendingsprojecten is enorm 
gegroeid. De Russisch-
sprekende bevolking 
staat bijzonder open 
voor het Evangelie. 
Daarom werkt ons 
team van Derek Prince 
Ministries Rusland nauw 
samen met plaatselijke 
Russische voorgangers 
in Israël, om hen te helpen bij het 
maken van discipelen van Jezus 
Christus en het toerusten van hun 
gemeente. 

Tony, leider van de Messiaanse 
Kvar Saba gemeente, zegt dat het 
Bijbelonderwijs van Derek Prince 
grote invloed heeft gehad op 
zijn leven en bediening. Sterker 
nog, Dereks onderwijs vormt het 
basisonderwijs van zijn gemeente. 

Er is grote honger onder de 
Russisch-sprekende bevolking naar 
Dereks Bijbelonderwijs. Dat zien we 
ook aan de statistieken van onze 
Russische YouTube pagina. Deze 
groep mensen heeft weliswaar 
hun fysieke vaderland bereikt, 
maar is vaak ook op zoek naar hun 
geestelijke wortels. We willen hen 
helpen om hun Messias te vinden: 
Jezus Christus. 

In de toekomst willen we 
daarom uitzendingen gaan 
verzorgen via christelijke 
tv-zenders in Israël. Ook 
willen we Dereks boek 
Ontmoeting In Jeruzalem 
laten herdrukken, omdat 
het erg geliefd is onder 
Russische Joden.

Olga* geeft les aan een cultureel 
centrum waar veel Russische 
Joden komen. Regelmatig bestelt 
ze exemplaren van Ontmoeting in 
Jeruzalem voor haar studenten. 
Olga laat ze het verhaal analyseren 
en navertellen in de les. Ze ziet 
altijd grote opwinding en interesse 
in de ogen van haar studenten als 
ze hen deze opdracht geeft. 

We weten ons bevoorrecht 
dat de Heer ons dit werk heeft 
toevertrouwd en zijn dankbaar voor 
de steun die je ons hierbij geeft. 

De Russische 
bevolking in 
Israël staat 
bijzonder 

open voor het 
Evangelie

de gelovigen in dit land te 
versterken en bemoedigen, en dat 
Dereks materialen daarbij tot grote 
zegen zullen zijn.”
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Dank je wel!
In deze bijzondere periode waarin Israël haar 75-jarig 
bestaan viert, willen je opnieuw aansporen om te 
bidden voor dit bijzondere volk. Ze zijn niet bijzonder 
omdat ze iets bijzonders hebben gedaan, maar omdat 
God hen een unieke plek heeft gegeven in zijn plannen. 
Bid je mee voor dit volk? 

Tegelijkertijd willen we je bedanken voor al je steun 
voor ons zendingswerk in Israël. Mede dankzij jouw 
gebed en giften kunnen we het nieuws over de Messias  
delen, onder andere door:

• Vertalen van Dereks materiaal in het 
Hebreeuws (o.a. boeken, onderwijsbrieven). De 
behoefte aan betrouwbaar Bijbelonderwijs is 
groot, want de Messiaanse kerk is nog jong. 

• In samenwerking met andere organisaties, 
waaronder CFI, verspreiden we Dereks 
onderwijs onder voorgangers en leiders van 
Messiaanse gemeenschappen. 

• Versterken van onze online aanwezigheid 
(website, social media), bijvoorbeeld door 
Project Septuaginta waarmee we Dereks 
video’s ondertitelen in het Hebreeuws.

• Dereks onderwijs beschikbaar maken voor de 
Ethiopische Joden in Israël en hen toerusten 
om het goede nieuws over Jezus te delen met 
hun Joodse buren en vrienden. 

• Russische gelovigen sterken in hun wandel 
met de Heer. Het zijn vaak Joden die vanuit 
Rusland zijn teruggekeerd naar het land van hun 
voorvaderen, maar waarvan velen nog niet hun 
geestelijke erfenis in Christus kennen. 

• Zending onder de Arabisch-sprekende 
bevolking in Israël via Voice of Hope radio 
(http://radiovoh.com) en Dereks Arabische 
boeken. 

• Toerusten van Joodse leiders en jongeren door 
het ontwikkelen van een nieuwe Hebreeuws/
Engelse app. Hierop staan de volledige Bijbel, 
met vele links naar Dereks onderwijs, en 
dagelijkse overdenkingen (als audio en in 
geschreven vorm).

 

Giften kun je overmaken naar 
NL11SNSB0879678216 o.v.v. Israël.

Derek Prince Ministries is een ANBI-instelling, 
je giften zijn belastingaftrekbaar.


